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Janneke, een Nederlandse vriendin van 
Anne in Mwanza, heeft ook een aantal 
kinderen aangemeld voor AKS support. 
Dit is het tweede jaar.

Yohana
heeft in februari 2013 de middelbare 
school afgemaakt met goede resultaten. 
Verwacht in oktober met een studie in 
techniek te starten.

De ouders van Yohana en Isack stuurden 
een bedank-brief aan Laurent, de man 
van Janneke:
“Me, Mussa Shikingwa, together with my 
family thank God who enabled you and your 
team to support my children in their studies. 
They both did well, Yohana and Isack, in the 
first term of 2013. Yohana graduated from 
secondary school and hopefully will join the 
university for engineering studies.

1.	 We pray for you all
2.	 Don’t give up
3.	 Trust in God

Thank you very much,
Mussa Shikingwa

ANBI
Met de ANBI status zijn je donaties aan het 
AKS aftrekbaar van de belasting.
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Over de Anne Kuijs Stichting...

De Anne Kuijs Stichting AKS –begonnen 
als  Anne Kuijs Fonds–zag het licht in 2002 
tijdens een familieweekend van kinderen en 
(achter)kleinkinderen  van Oma Anne Kuijs-
Visser.  
Een van onze nichten Anne Kuijs  (verno-
emd naar onze gemeenschappelijke oma) 
werkt sinds 1998 in Afrika. Als sportdocente 
coördineerde ze een sportprogramma in een 
vluchtelingenkamp in Kenia. Vervolgens 
werkte ze op een lerarenopleiding in Ma-
lawi in de Physical Education department. 
Daarna werkte Anne bij Terre des Hommes in 
Tanzania waar zij leerkrachten opleidde in het 
geven van sport aan gehandicapte kinderen.
Inmiddels is Anne ook gediplomeerd ergother-
apeute en werkt als zodanig in het ziekenhuis 
van Mwanza (Tanzania).  Door te wonen en 
werken in Afrika komt Anne vaak met ouders 
in contact die het aan middelen ontbreekt hun 
kinderen naar school te laten gaan. Daardoor 
ontstond het idee om als familie gezamenlijk 
en structureel een aantal van deze ouders 
financieel te ondersteunen. Anne zorgt daarbij 
dat het geld op de juiste plaats terecht komt 
en ziet erop toe dat de donatie van het AKS 
aan onderwijs voor de kinderen en jongeren  
wordt besteed.
Inmiddels helpt het AKS 12 kinderen en hun 
ouders, die overigens zelf altijd een deel 
van de schoolkosten zelf betalen. Daarna-
ast ondersteunt het AKS ook projecten van 
anderen waarbij onderwijs en opleiding van 
kinderen en jongeren altijd centraal staat.
 
Ofschoon begonnen als ‘familiefonds’ is  het 
AKS inmiddels ook bij vrienden en bekenden 
een begrip en van zelfsprekend is iedereen van 
harte welkom als donateur van het AKS!
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Editha 
Faustin
is een meisje dat 
Anne wel eens 
een lift heeft 
gegeven. Editha 
vertelde toen dat 

ze samen met haar broertje Devi bij haar 
oma woont, omdat haar ouders zijn 
overleden. Ze gingen niet naar school 
omdat ze geen schoolgeld hadden en 
geen uniform. Anne is toen eens bij ze 
op bezoek gegaan en heeft schoolgeld 
gegeven. Nu zit Editha in de 2e klas van 
Mnarani Secondary School in Mwanza en 
Devi zit op de lagere school.

Maar sindsdien krijgt Anne regelmatig 
een sms van Editha met “bel me”. Dat is 
een gratis service van het Tanzaniaanse 
telefoonnetwerk, waar gretig gebruik 
van wordt gemaakt als mensen geen 
geld hebben om zelf te bellen. Als Anne 
dan terugbelt, is er altijd een verzoek om 
geld: om naar het ziekenhuis te gaan, 
om nieuwe schoenen te kopen, etc. Anne 
heeft Editha weer ontmoet om te vragen 
of ze een klein briefje kon schrijven voor 
de nieuwsbrief met een foto. Tijdens 
die ontmoeting heeft ze Editha nog 
eens uitgelegd dat het AKS schoolgeld 
bijdraagt aan het begin van het 
schooljaar en dat ze dus niet steeds moet 
vragen om andere dingen. Ze begreep 
het. Maar bij het afscheid vroeg ze nog 
eens: “Heb je geld voor me voor de bus? 
En m’n rok moet versteld worden.” En 
vlak voordat Anne naar NL kwam kreeg 
ze nog eens een sms met “bel me”, en 
toen Anne niet belde, omdat ze er een 

Janneke, een Nederlandse vriendin van 
Anne in Mwanza, heeft ook een aantal 
kinderen aangemeld voor AKS support. 
Dit is het tweede jaar.

Beatrice
zit op de Kiseke Secondary School:

“For my benefactors in Uholanzi, I hope 
you are fine and you are doing well with 
your work. My name is Beatrice Domician 
from Tanzania.
The purpose of this letter is to say thank 
you to my sponsors, for paying my 
schoolfees. I’m in form 3 now. I finished 
the first midterm exam and got 59 point 
average for my Business combination, I’m 
doing very well in my subjects. I promise 
to get better results at the end of second 
midterm. Thankfull and God bress you.
It’s me Beatrice”
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George en Oreste
zijn twee neefjes van Jerome, die in het 
restaurant van ons ziekenhuis werkt. 
Zijn zus is alleenstaand en kon de 
eindjes niet meer aan elkaar knopen, dus 
mochten ze bij ome Jerome in de kost. 
Het AKS betaalt hun schoolgeld: George 
Zephreni zit op de middelbare school en 
Oreste Yohana op de LTS en stuurden een 
bedankje.

Janneke, een Nederlandse vriendin van 
Anne in Mwanza, heeft ook een aantal 
kinderen aangemeld voor AKS support. 
Dit is het tweede jaar.

Isack Mussa
is dit jaar blijven zitten (Middelbare 
School) en schrijft:

I thank God so much who has given us 
the life the priority to survive.
I hope that you and your family are well 
and for that I thank God so much.
The aim of this letter is to express my 
thanks to you and your family for your 
help.
You have given us, especially in my study 
including paying for school fees and 
school uniform. I have finished the first 
term and expect to continue with the 
second term.
I don’t have anything to give you but one 
thing I say “May God bless your family”.
I have attached the school receipt.

Your sincerely,
Isack Mussa

Magdalena
is de dochter van Lucia. 
Lucia werkt als tuinierster 
in de tuinen van Bugando 
Medical Centre. Ze wordt 
ook wel Mama Maua 
genoemd (mama van de 
bloemen).
Ze heeft dit jaar voor het eerst schoolgeld 
ontvangen van het AKS.

Magdalena Eliah Mkondya zit in de 
tweede klas van Pamba Secondary 
School. Ze houdt van natuurkunde, 
scheikunde en biologie. Verder van 
voetbal en muziek luisteren. Ze wil graag 
dokter worden.

Examenopgaven
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Alle sponsoren, hartelijk dank voor uw 
bijdragen aan de Anne Kuijs Stichting. 
Met jullie steun dragen we bij aan 
het onderwijs en de verzorging van 
kinderen in Kenia, Malawi en Tanzania. 
Dit schept kansen op een betere 
toekomst voor de kinderen en hun 
families!

Anne, Annelies, Greet en Margreth
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Paolo
is een jongen die wel eens bij Anne de 
tuin kwam doen. Hij krijgt nu voor het 
tweede jaar schoolgeld en gaat naar 
de Ole Njoolay Secondary School in 
Mwanza.
Hij woont bij zijn oma, want zijn 
alleenstaande moeder is met een andere 
man getrouwd en heeft een nieuw gezin.
Annelies heeft hem ook ontmoet toen 
ze in Tanzania was. We hebben toen 
zijn aanvraag samen doorgenomen 
en hem gezegd dat we verwachten dat 
zijn moeder ook een bijdrage doet. Ze 
heeft toen een woordenboek voor hem 
gekocht, dus dat konden we van de lijst 
afvinken.
Hij gaf Anne het volgende briefje mee:

Dear friends,
How are you?
I hope that you are doing fine in your 
daily activities. Personally I’m fine. I’m 
very busy with the studies all the time and 
I enjoy.
Purpose of this letter is to inform you 
that the school is very good, and I 
enjoy much. The school has a good 
environment for studying and we have 
a nice garden for studying and other 
things. My most favourite subject is 
Biology, because one day I want to be a 
doctor.
Pass my greetings to all your relatives,
Your loving,
Paul M. Tito

Rehema 
is de dochter van Mama 
Neema, de werkster van 
Claudia, een Zwitserse 
vrijwilliger, waar Anne 
tijdelijk bij in huis woont. 
Claudia heeft Mama 
Neema verteld dat ze helaas geen werk 
meer voor haar heeft vanaf juli 2013.
Ze heeft dit jaar voor het eerst schoolgeld 
ontvangen van het AKS.

Rehema Solomon Mariki zit in de eerste 
klas van Vunjo Secondary School, een 
kostschool in Moshi (waar Mama Neema 
ook vandaan komt). Ze houdt van 
natuurkunde, scheikunde en biologie. 
Verder speelt ze netbal. Ze wil graag 
dokter worden.

brief Rehema

Mathias en 
Simon 
Hier moet nog een nieuw 
tekstje komen (?)
De jongens zijn nu weer 
thuis in Basotu en klaar 
om als leerkracht aan 
de slag te gaan in het 
speciaal onderwijs.


